
Durf 
 

Durven wij het aan 

met lege handen te staan 
zonder mooie praatjes 

en zonder onze maskers? 
 

Durven wij het aan 
naakt te zijn en weerloos 

oog in oog 
met de Gekruisigde? 

 
Durven wij het aan 

ons eigen kruis te dragen 
en als het kan 

dat van anderen erbij? 
 

Durven wij het aan 

elkaar te zegenen 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest? 

Moge het zo zijn! 
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